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et is een uitspraak die vaak achteloos de
ruimte in wordt geslingerd: ‘the only way is
up!’ En dan vooral als het op werk aan-
komt. Want als je écht ambitieus bent, dan
wil je toch minstens om de zoveel jaar een
treetje hoger op die corporate ladder, of
minstens de 100k aantikken als onder-
nemer. Stilstaan of zelfs een stapje terug-
zetten, ambiéren maar weinigen in onze prestatiemaatschappij. Maar
natuurlijk is ‘omhoog’ helemaal niet de enige weg; er zijn nog wel hon-
derden afslagen te bedenken. Alleen is dat soms nogal moeilijk te zien in
een wereld die gefocust lijkt op hogerop komen. Maar waar de een
oprecht gelukkig wordt van meer verantwoordelijkheid, uitdaging en —
laten we wel wezen — geld, denkt de ander vooral: shit, n6g minder vrije
tijd en nég meer stress.
Monique (38), fulltime adviseur bij een farmaceutisch bedrijf, is zo
iemand. «Toen ik van mijn manager een mail ontving met een uitnodi-
ging voor het leadership-programma, was mijn eerste gedachte: shit, >
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hier moet ik over nadenken. Natuurlijk is het fantas-
tisch dat mijn werkgever investeert in het personeel,
maar ik werkte al fulltime en dit zou nég meer uren
werken betekenen. Toch ben ik met het programma
begonnen, zodat ik zeker wist dat ik de juiste beslis-
sing zou nemen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie
dat mijn work-lifebalance dan simpelweg niet de goede
kant op zou slaan. Ik begin nu om zeven uur met wer-
ken en haal om drie uur de kinderen op, maar dat zou
dan echt niet meer kunnen. Terwijl die tijd voor mezelf
en met de kinderen zo belangrijk voor me is. Ik heb er
evengoed mee lopen stoeien, omdat het bedrijf nogal
had geinvesteerd in mij en ze hun best deden om vrou-
wen aan de top te krijgen. Het was moeilijk om niet
mee te gaan in hun verwachting dat je steeds een beet-
je hogerop wilt klimmen en kansen wilt pakken.»

JELICIAANT LIEGT MIET

Volgens Karen Walthuis — psycholoog, coach en schrij-
ver van het boek Hoe word ik echt
rijk? — worden we gebombardeerd
met dit soort verwachtingen. De
reden? We hebben het tot een col-
lectieve overtuiging gemaakt dat er
maar één weg is, die naar boven in
de hiérarchie. Walthuis: «Dat wordt
ons ingeprent door ouders, onder-
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heid. Veel mensen zitten vast in die

automatische piloot en handelen I [Bl
vanuit het algemeen geldende para-
digma dat iedereen hogerop wil en
alles moet groeien. Maar alleen kij-
ken naar kwantitatieve groei werkt niet meer: dat is

ook precies de misvatting waarmee we de aarde
kapotmaken. Dus het is belangrijk dat we de vraag
stellen: welke kwaliteit willen we voor de samenleving
en voor onszelf? Als je die blinde focus op beter en
hoger loslaat, wat zijn dan jouw wezenlijke behoeftes
en drijfveren? Die vragen zouden we onszelf veel meer
moeten stellen. Politici kunnen wel hameren op ‘de
hardwerkende Nederlander’, maar sommige mensen
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willen leven en hun kinderen met aandacht en liefde
opvoeden — laten we daar ook ruimte voor maken.»
Steeds meer mensen lijken al te kiezen voor minder
werkuren, minder geld en minder ‘succes’ in de tradi-
tionele zin van het woord. Zoals sommigen zeggen: wat
heb je aan een volle bankrekening, als je geen tijd hebt
om met je kind te spelen? Ook zijn er mensen die juist
in hun jongere jaren hard werken en veel sparen, zodat
ze véél eerder met pensioen kunnen (de zogenaamde
Fire-beweging). Beide groepen willen niet het gevoel
hebben dat ze pas op hun 67ste echt de tijd hebben om
te genieten van het leven.
Maar goed, niks mis mee natuurlijk als jij wél je leven
wilt wijden aan een veeleisende toppositie. Want ieder-
een haalt een andere betekenis uit werk. Walthuis:
«Veel mensen floreren in een hiérarchische omgeving
met duidelijke kaders en processen waarin je verant-
woording moet afleggen. Sommigen worden heel blij
van een machtspositie waarin ze de touwtjes in han-
den hebben. Als dat echt bij je past, dan is dat fantas-
tisch.» En om daar achter te komen, kun je het beste
even een stap terug doen om uit te zoeken wat je eigen
waarheden, behoeften en drijfveren zijn. Walthuis:
«Welk stemmetje komt van buitenaf en welk stemme-
tje is van jezelf? Wat kost je energie en wat geeft je
energie? Door bij het beantwoorden van dat soort
vragen goed contact te maken met je lichaam en je
energieniveau, begin je te leven vanuit

“w A' [ I_I [B [ jezelf. Observeer jezelf ook tijdens je
u werk: hoe voel ik me, hoe zit het met
JANKRERENING,

mijn gezondheid, energie en innerlijke
rust? Dat zijn wegwijzers die je
vertellen of je dingen doet die goed bij
je passen.»

WAARVODR LEEF IK?

Mariska (40) kreeg na een jaar als
hoofdredacteur te hebben gewerkt
genoeg aanwijzingen dat dit niet

het pad voor haar was. «Ik had het
ontzettend naar mijn zin als freelance-
journalist, toen ik onverwacht werd gevraagd als
hoofdredacteur. Het voelde als een kans die niet vaak
voorbijkomt. Het leek me leuk eens wat anders te doen
en — eerlijk is eerlijk — ik voelde me gevleid dat ze mij
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vroegen. Maar ik werd gek van de hoge werkdruk en
mensen die continu iets van me wilden. Ik voelde me
steeds ongelukkiger en gestrester en sliep steeds
slechter. Toen ze mijn contract na een jaar wilden ver-
lengen, voelde ik aan alles dat ik

terug wilde naar het freelance- 66
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bestaan. De dag na het einde van mijn

contract zat ik al in het vliegtuig naar N .
Sevilla. Ik voelde in elke vezel van M J A

mijn lichaam dat dit vrije, spontane

leven écht bij me paste. Laat mij maar ] -[; —N {
lekker thuis of op een andere leuke ad

plek op de wereld in alle rust artike- k [[ ]

len tikken. Al gaf het ook wel een kick Al U
om eens degene in charge te zijn en
een soort van ‘snel leven’ te leiden.»
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COUDEN HARDBOEIEN

Vaak zie je dat mensen pas gaan nadenken wat ze écht
willen als er iets gebeurt waardoor ze opeens stil
komen te staan. Walthuis: «In mijn praktijk merk ik dat
het vaak de kleine crises des levens zijn waardoor
mensen op een kruispunt in hun leven terechtkomen.
Het kan ontslag, ziekte of burn-out zijn of een promo-
tie die je juist niet krijgt. Als je altijd hebt gedacht dat
de enige weg omhoog is en er een blokkade op die weg
komt, dan sta je noodgedwongen stil en heb je tijd om
na te denken.»

Ook de coronacrisis heeft dat effect gehad op sommi-
ge mensen. Zo vertelde laatst een topmanager zijn
baan aan de wilgen te hebben gehangen toen hij ging
nadenken over zijn leven vol fancy
werkreisjes. Hij werd door limo’s
opgehaald van luchthavens en naar
de chicste restaurants gereden,
maar thuis tijdens corona zag hij
opeens in hoe verdomd leeg dat
eigenlijk was: het ging zijn contacten
helemaal niet om hem, maar om de
multinational waarvoor hij werkte.
Natuurlijjk is er nog een reden waar-
om velen enthousiast worden van
een stapje omhoog: een hoger sala-
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En precies dat kan ons in een wurg-

greep houden: we kunnen ook een
soort van verslaafd raken aan een
leven vol prestaties en drukte. Zoals schrijfster Brené
Brown vaak zegt: ‘het vraagt moed om ja te zeggen
tegen rust in een cultuur waar uitputting wordt gezien
als statussymbool’. Walthuis: «We zijn inmiddels zo
geprogrammeerd dat we druk-druk-druk als iets posi-
tiefs zijn gaan zien. Het verdrietige daarvan is dat men-
sen voortdurend in de hoogste stressstand staan. We
weten uit de oertijd dat stress op bepaalde momenten
nodig is, maar daarna moet het systeem weer terug
naar de basiswaarden om gezond en vitaal te blijven.
Als je stressniveau te hoog blijft, neem je vooral korte-
termijnbeslissingen en vergeet je contact te maken
met jezelf en de wereld om je heen. Heel veel mensen
zitten helemaal vast in dat statusspelletje van hard
werken, druk zijn en meer willen. We denken door ons
werk applaus, waardering, erkenning en zelfs
bestaansrecht te krijgen. Maar: je bestaat al, daar hoef
je niks voor te doen. De meest essentiéle vraag die je
jezelf kunt stellen is dan ook: waarvoor leef ik? Dan
kom je er vanzelf achter of je zo hard werkt omdat je
daar oprecht zielsgelukkig van wordt of dat je dat doet
omdat je het gevoel hebt dat het je bestaansrecht geeft.»

SATUSSYMBOOL IS
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ris en de bijbehorende levensstijl.
Walthuis: «In onze samenleving is
geld een doel op zich geworden en
daarmee schiet het zijn doel om in je levensonderhoud
te voorzien voorbij.

Ook de huidige huizenmarkt stimuleert het willen van
een vaste en goedbetaalde baan, anders is het bijna
onmogelijk geworden om nog een huis te kopen of
huren. Kortom, daar zitten perverse dynamieken die
we zo snel mogelijk moeten doorbreken, voordat wer-
kelijk iedereen met een burn-out rondloopt. Maar

op den duur kost het je meer als je ergens zit waar je
niet gelukkig bent en het niet goed gaat. De meeste
mensen blijkt het uiteindelijk prima af te gaan zonder
drie vakanties per jaar, een nog grotere auto of dage-
lijkse cappuccino to go. Als je de mechanismen waarin
je vastzit doorbreekt, bevrijd je jezelf van je gouden
handboeien.» En in vrijheid worden de meesten van
ons pas echt gelukkig.

November 2021 MARIE CLAIRE,

Ut

~1



